1. Accepteer alle waarheden en wandel in het licht dat u ontvangt.
(1Joh. 1:7;Spreuk. 23:23)

5. Bezoek de kerkelijke bijeenkomsten boven alles op Sabbat
(Luk.4:16; Hebr.10:25)

7. Als uin overtreding valt, vertrouw op Jezus Uw verlosser en belijdt je zonden.
(Hand. 4:12 ; 1Joh. 2:1)

MUJN BESLUIT

Met de hulp van God zal ik er Ik accepteer Leraar
voor zorgen trouw te blijven tot
het einde.




